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“Gençlik devrimci” yığınların politik bilince ulaşmadıkları yarı sömürge bir ülkede bağımsızlık mücadelesinde toplumun devrimci sınıf ve tabakalarını harekete geçiren bir dinamit fitilidir ,, 


EMPERYALİZME VI HAŞIZME KARSI GENCLİK, BAĞIMSIZLIRTAN YANADIR 


M 


: 
| 
| 


DEMOKRATİK LİSE 
MÜCADELESİNDE 
YOLUMUZ 


ETETETT 


15 Günde bir çıkar 


Be Rİ ee e 


Siyasi Gazete 


Sahibi 


Ibrahim Özalp 


Sorumlu Müdür 


Sebahattin Kalender 


Yönetim Yeri: 


Fırın Arkası Sok. 
İzzet Paşa 
No: 36/B Şişli-İstanbul 


DİVAN MATBAASI 
İstanbul - 1977 


4 o a amaaa MEL A LE GL AL A ARAS 


İÇİNDEKİLER 


a EZ PEEOM 


Demokrasi Anlayışımız vež 
Demokratik kitle Örgütleri 


“a tH 


EUI 


Not: Gazetemiz maddi imkân- = 


& 
Ean 
A 
3 
3 
$ 
E 
Bİ 


de çıkamamışır. Duyururuz. E 


| 2) YAŞASIN ORTA-ÖĞRENİME 
| GENÇLİĞİNİN DEVRİMCİ Ž 
| MÜCADELESİ | d 
| 3) 1 Mayıs : 
i 4) © Mayıs ve 18 Mayıs p 
6) Liberalizm Üzerine E z 
| 7) Eğitim Dizisi E 
| 8) «CHE» şiir E 
E E 
E 9) Gençlik ve Gençlik birlikle- E 
E ri üzerine E 
£ E 
: i 
| d Fiati 250 Kış, : 
Z Z 
: > 
: Son Baskı Tarihi: 5 
30 MAYIS 1977 : 
E z 

E 

z 

f 

| 


© etann 


PARE ERSAK EA AA NEZ RETES TAN A a A AEA i EENE Ei E REAA 


YOLUMUZ 


Demokrasi anlayışımız ve demokratik kitle örgütleri 


KONUYA GİRERKEN proletaryanın demokrasi mücadesi ve demokratik mücadelesini birbirinden ayırdetmek, bunların birbirleri içine sokulmasını önlemek âmacıyla önemli dir. Bilindiği gibi ülkemiz solunda birçok görüş, proletaryanın üçlü mücadelesi konusunda tartışma halindedir. Ancak biz burada tartışmalara girmeden proletaryanın o üçlü mücadelesini koymaya çalışacağız. 


Proletaryanın üçlü mücadelesi 

a) Politik (siyasi) mücadele 

b) Ekonomik-demekratik mücadele 

c) İdeolojik mücadele 

Politik mücadele özünde demokrasi mücadelesidir. Demokrasi sınıflı toplum kavramıyla ortaya çıkmıştır, bir smfin diğer sınıf üzerindeki diktatörlüğüdür. Sınıfı toplumlar- da demokrasi denilen kavram varsa o demokrasi hakim ©- lar sınıfın demokrasisidir. Lenin «Tarihte farklı sınıflar var oldukca ancak ya burjuvajinin diktatörlüğü, yahut demokrasisi vardır. Ya da proletaryanın diktatörlüğü vardır. Bunu anlamayanlar veya anlamak istemeyenler liberallerdir.» Diyor. 

Kapitalist toplumda demokrasi, burjuvajinin sınıf diktatörlüğünün siyasi ifadesi olan burjuva demokrasisidir. Sosyalist toplumda ise demokrasi, proletarya (diktatörlüğünün siyasi bir ifadesi olan proleter demokrasisidir. İşte biz sosyaüstler bu proleter demokrasisi uğruna mücadele vermekteyiz. Biz ülkemizin bağımsızlık, demokrasi ve soysalizm mücadelesini her zaman ön planda tutmak zorundayız. Bunun için verilen mücadelenin temel ve tayin edici yönü, politik mücadele yani demokrasi mücadelesidir. Bunun yanında sosyalistlerin bulundukları ortam içerisinde mevcut demokräk hak ve istemleri uğruna verdikleri mücadeleler vardır. 


Eğer işçi sınıfı ârasında çalışılıyorsa ischten Taema ' 


hak ve istemleri, uğruna m 1 

içinde çalışılıyorsa gençliğin akademik-demokralik istemleri için mücadele etmelidir. Ekonomik - demokratik mücadele daha öncede belirttiğimiz gibi demokrasi mücadelesinin yani siyasi iktidar mücadelesinin bir parçasıdır, ona hizmet et mek zorundadır. Ancak ona hizmet ettiği sürece anlam kazanacak siyasi bir özü yoksa anlamını yitirecektir. Demekki demokrasi mücadelesi siyasi iktidar mücadelesidir. Demokrasi mücadelesi ülkenin konumuna göre değişmektedir. Ülkemizdeki devrim sosyalist devrim olmamasına rağmen devrimin karekteri burjuva olmasına rağmen doğrudan doğruya sosyalizm ve proleter demokrasisi uğruna verilen mücüdeledir. «... Ama sosyal demokrasi iktisadi ajitasyonu sadece hükümetten çeşitli tedbirleri yerine getirmesini istemek için değil, aynı zamanda (ve özellikle) hükümetin bir otokratik hükümet olmasına son vermesini istemek için kullanıli. Üstelik devrimci sosyal demokrasi, hükümetten bu isteğini yalnız iktisadi mücadele alanında değil, aynı zamanda, siyasal ve toplumsal hayatın hangisi olursa olsun, bütün alanlarda ileri sürmeyi görev saymalıdır. Kısaca; devrimci sosyal-demokrasi, bütünün bir parçası olarak reformlar uğruna mücadeleyi, özgürlük uğruna ve sosyalizm uğruna dev- 
“imei mücadeleye tabi kılar. fa.b.ç. Lenin Ne Yapmah sy: 82) oysa Ülkemizdeki demokrasi anlayışı çarpıtılmakta, demokrasi mücadelesi yerine ekonomik, oakademik-demukratik mücadele yani mevcut demokrasinin sınırlarını genişletme mücadelesi ön plana çıkarılmaktadır. «Toplumsal ilerlemek daha «iferi demokrasi» sloganları işçi sınıfının ekonomik ve demokratik mücadelesini temel alun, siyasi İktidar mücadelesini tali plana atan ve tekelci sermayenin akıllı kanadına umut bağlayan ve işçi sınıfını oburjuvajının peşine takmak isteyenlerdir. Halbuki demokratik mücadele demokrasi mücadelesinin bir parçasıdır ve ona tabidir. Asıl beürleyisi olan demokrasi, yani siyasi iktidar mücadelesidir. 
Demokrasi mücadelesi doğrudan doğruya siyasi iktidan amaçlar, demokratik mücadele ise İşçi sınıfının mevcut Mak ve istemleri Için verdiği mücadeledir. Diğer yandan ideolojik mücadele de politik mücadelenin bir parçasıdır ve ona tabidir, temel olarak kadroların kendi eğitimi, siyasi İktidara ve de onun içimizdeki uzantıları olan oportünist ve revizyonist unsurlara karşı verilen mücadeledir. Proletaryanın 


bu üçlü mücadelesini değişik şekillerde anlayan, yorumlayan küçük burjuva dar kafalılarının çeşitli ayak oyunlarıyla, politik mücadelenin ve onun savaşçı yönünün belirleyiciliğini nasıl inkâr ettiklerini daha sonraki sayılarımızda belirteceğiz. 

Sonuç olarak, demokrasi mücadelesi ile ekonomik-demokratik mücadele arasındaki bağı gözden uzak tutmamak ve birincinin belirleyiciliğini her zaman vurgulamak gerekir. Lenin bu konuda şöyle diyor: &... Unutmamalıyız Ki, Kismi talepler için yönetimle yaptığımız mücadeleler ve belirti imtiyazların kazanılması aslında ñer &arakolların karşılaşmesi niteliğindeki düşmanla yapılan küçük çatışmalardır. 
asıl olan ise düşman kalesinin zaplıdır» (Lenin Kitle içinde parti çalışması 8, 15) 

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE 

DEMOKRASİ ANLAYIŞIMIZ 

Demokratik kitle örgütleri, siyasi mücadelenin bir parçasıdırlar, Ancak kitle örgütlerin de görev: Kitlelerin ekonomik-demokratik hak ve istemlerinden yola çıkarak onların isteklerine siyasi bir ÖZ katmak, kitleleri siyasi iktidara karşı yönlendirmektir. Kitle örgütlerinde görev sadece kitlelerin ekonomik-demokratik sorunlarıyla uğraşmak değildir. 

Burada asıl i 

verilen 

a m o: - Bir demokratik kitle örgütünde anlayış bu olmandır. Kitle örgütlerinde kitlelerin yalnız başına ekonomik hak ve istemleri uğruna mücadele etmek yetmez. Burada kitielerin taleplerine siyasi bir öz kazandırarak onları düzene 


syalist hareket kalıcı kadrolar sağlamaktır. 
ne muhalif duruma getirebilmek ve geniş kitlelerin içinden en dar kadroyu çıkarmaktır. Bu ikili görev birbirine siki 5ikıya bağlıdır ve diyalektik bir bütünlük teşkil eder, 

Bu iki temel şartı yerine getirebilecek olanlar sadece Sosyalistlerdir, Ve sosyalistler öncü olabilmek için masaya oturmayanlardır. Ancak ve ancak kitlelerin taleplerine en doğru cevabı verebilenler bu talebe siyasi öz katmasını v9 onu kitlelere götürmesini bilenler öncü olabilirler. «Kitlelerin düşüncelerini al bunları özümle, sonra kitlelere git, israrla düşüncelerini yay ve bunları uygulaki önderlik konusunda doğru kavramlar edinebilesin. Önderliğin temel yöntemi budur» (Mao Tse Tung İLERİ ocak 1971 s. 6) Kitleleris bu aolamda siyasi bağlar kurabilmek öncülüğün temel şartıdır. «... 
Sosyalistlerin ülküsü sendika sekreterliği olamaz, onun Ülküsü nerede belirirse belirsin halkın hangi tabaka yada sınıfını etkilerse ötkilesin zulüm ve baskı düzenin bütün belirtilerine karşi tepki gösterebilen; bütün bu belinileri genelleştirerek polis zorbalığının ve kapitalist sömürünün tümünü kucaklayan tek bir tabloyu çizebilen; Sosyalist inançlarını ve demokratik isteklerini herkes önünde ileri sürebilmek için, proletaryanın kurtuluşu uğruna mücadelenin dünya tarihi ölçüsündeki anlamını herkese açıklayabilmek için, nekadar önemsiz görünürse görünsün her olaydan yararlanmayı bilen HALK LİDERİDİR. (Ne Yapmalı 8. 105) 

«.. Me eğer biz öncü» olmak istiyorsak, bu ayrı ayrt muhalefet katlarının eylemine sadece klavuzluk edebiiiriz, ve bunu yapmak görevimizdir» (a.9.8.8. il) Bu arada önemli sorunda öncü ile kitleler arasındaki bağ sorunudur. Öncü kendi deneyleri kadar kitlelerin deneylerini gözönünde butundurmak zorundadır. Çünkü önderliğin sonuçları Kitleler tarafından sınanacaktır. Sorunun doğru çözümü bulununca geriye çözümün örgütlenmesi kalırki buda tamamiyle kitleleri ilgilendirmektedir. Doğru önderliğin sön sorunu ise kararların yerine getirilmesi üzerinde bir denetim makanizmesi örgütlüyebilmektir. «Doğru giyasi çizgiyi ortaya koyduktan sonra örgütsel çalışma bizzat siyasal çizginin kaderi, bagans: yada başarısızlığı dahil herşeyi belirir» kararları almak yetmez, bunları yerine getirmek için aygıtların oçalışmaya sevkedilmesi gerekir. Çalışmayı başlatmakta yetmez, karar- 
(Devam 4. Sayfada) 


den 
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Yaşasın orta-öğrenim gençliğinin devrimci mücadelesi 


Oligarşinin son günlerde halkımız üzerindeki baskı ve terörü yoğunlaşmaktadır. Bu baskılar bilinçli olarak halkımızın kopmaz bir parçası olan gençliğe de yansıtılmaktadır. Onlar, sınıf mücadelesinin orita—öğrenime siçramasından ve orta—öğrenim gençliğinin emekçi halkının yanında yer almasından korkmaktadırlar. 


Hâkim sınıflar gerici ve şoven eğitimle orta - öğrenim gençliğinin beyinlerini yıkayamadığından, üzerlerine faşist müdürlerini, öğretim üyelerini, faşist beslemelerini salmaktadır. 


Orta-öğretim gençliği, her geçen gün kendi kurtuluşunun ancak ve ancak işçi-köylü ittifakına dayanan DEMOKRATİK HALK İKTİDARINDA olduğunun bilincine varmakiadır. 


YOLUMUZA 


12 Mart açık faşizm günlerinde, oligarşik dikta 
tarafından Kızıldere'de katledilen Mahir Çayan ve 
9 yoldaşının anısına 31 Mart 1977 günü okulumuzda forum düzenlenerek, bir günlük boykot kararı alınmıştır. Forumda. oligarşinin 31 mart 1972'de giriştiği Kızıldere Katliamı kınarmış, Mahir Çayan ve 
9 yoldaşının mücadelesi (anlatılmıştır, Forumdan 
sonra Şehzadebaşı'na kadar bir yürüyüş yapılmıştır. 


İçine düştüğü bunalımlarını çözemeyen ve halkın yükselen devrimci mücadelesini bastırmayan oligarşik dikta geniş kitle katllamlarından kaçın- 


yaralanmış, birçok kişi 

mayıs katilamını protesto etmek amacıyla okulumuzda forum düzenlenmiş, bir günlük boykot kararı alırımıştır. 6 mayıs 1972'de oligarşinin kahpe zindanlarında asılarak katledilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan yoldaşların anısına okulda bir günlük boykot kararı alınarak torum düzenlermiştir. Forum sırasında ölen devrimcilerin devrimci kişiliklerinden, mücadelelerinden bahsedilmiştir. 


Bizler Vefa Lisesi devrimcileri olarak: Oligarşinin saldırıları karşısında sonuna kadar mücadele edeceğiz. Son söz olarak diyoruz ki, oligarşinin saldırganlığı ve kudurganlığı, halkımızın ve onun kopmaz bir parçası olan örla-öğrenim gençliğinin mücadelesini durduramayacaktır. 


VEFA LİSESİNDEN BİR GRUP DEVRİMCİ ÖĞRENCİ «YOLUMUZA DERGİSİNE 


Ülkemizdeki oligarşik dikta, baskılarını orta-öğrenimde de alabildiğine artırmıştır. Oligarşinin eği- tüm politikasına karşı biz, meslek lisesi öğrencileri, gücümüzün oranında mücadele verdik, Gerici ve şoven kitapları protesto ettik, Kâkim sınıflar, polisteriyle üzerimize saldırdı. Fakat saldırılarına karşı mü» cadelemiz durmadı. Orta-öğrenim kavgamızı sürdürdük. Okul içerisindeki oligarşinin köpekleri olan faşist idareye ve faşist uşaklarına karşı direndik. Mücadelemizde oportünizme ve rovizyonizme Karşı her zaman kəsin tavrımızı aldık ve oportünizmin, tevizyönizmin gerçek yüzünü kitleler karşısında teşhir ettik. 


Hâkim sınıflar, ülke çapında saldırılarını alabildiğine yoğunlaştırmıştır. Öğrenciler ve işçiler sokak 


Bunu c 


ortalarında pusulara düşürülerek vuruluyor ve ligarşi kaza olarak göstermeye çalışıyor. Bunun bir örneğini biz Sultanahmet Endüstri meslek lisesi öğrencileri gördük. Okulumuzun 4 teknisyen Si- 


nıfındaki Mehmet Küçükdal ismindeki yurtsever ar- 


kadaşımız Vatan caddesinde öldürülmüştür. Bahçelievler lisesinde Naci Güver arkadaşımız vurulmuş- 


tur. 


Sürekli faşizmin uygulandığı ülkemizde, hâlâ faşizmin olmadığını, trmandığını söyleyen «aklı evvellem burjuvaziye hizmet etmekte ve ondan iyiniyet beklemektedirler. 


Okulumuzdaki yurtsever arkadaşlar, polis tarafından sınıflarından ve kantinden alınarak İ.T.İ.A.'deki karakolda dövülmüşlerdir. 


de faşist müdür ve onun yandaşları faşist öğretmen» lerin yemeklerini okul yemekhanesinde yemeleridir. 
Ayrıca gerici ve şoven eşitime alt kitaplar da öğrenelye çok ağır ve saçma gelmektedir. Özellikle Tarih, Coğrafya, Matematik ve fen derslerinde öörencilerin 9470'i başarı gösterememektedir. Bunun başlıca nedeni, kitaplarda (olayların objektiflikten uzak olması, masallarla kitlenin uyutulması, bu ders- 


lere giren öğretmenlerin oligarşinin birer parçasi oldukları halde, kendi kültürlerini bile doğru dürüst kavrayamamalarıdır. 


FAŞİST DERS KİTAPLARINA HAYIRI... 


Oligarşinin bu baskılarına rağmen hiç bir zaman yılmadık ve yılmayacağız. Kararlı mücadelemizde her zaman bize destek olan İSTANBUL OR-TA-ÖĞRENİM DERNEĞİNİN doğru ideolojisini destekliyor ve sesleniyoruz: 


OLİGARŞİ İÇİN DEĞİL, HALK İÇİN EĞİTİM S.M.L'DEKİ ANGARYAYA SON 


KAHROLSUNN EMPERYALİZM VE OLİGARŞIK DİKTALAR... 


S.M.L. DEVRİMCİ ÖĞRENCİLERİ 


İSTANBUL KIZ LİSESİ DEVRİMCİ 
-7 ÖĞRENCİLERİNDEN «YOLUMUZ»A 


Bizim okulumuzda, çağdaş öğretim, sınırlarının çok altında yönetilmektedir. Müdürümüz oligarşinin ve faşizmin bir bireyi olarak okul yönetimini geçirmiştir. 

Okulumuzda bol bol Ziya Gökalp ve onun gibi gerici, çağdaş olmayan yazarların kitapları ve çeşitli sözleri bulunmaktadır. Ayrıca öğretim üyelerinin öğrenci üzerindeki baskısı da gün geçtikçe yoğunlaşmaktadır. Daha birkaç gün önce bir öğretim Üyesi, tüm sınıf önünde sınıf başkanını döğmüşlür. Ayrıca tüm öğrencilerin en doğal hakkı olan öğrenci birliği gibi sistemler de yoktur. Öğrenciler, okulda aşağılanan ve hor görülen yaratıklar- 


dir. Sonr 


ra yatın arkadaşlarımız da çok korkunç ve 


ele 


Kötü şartlar alında yaşamlarını sürdürmekledirler. 
h Kahvaltıları çok az, öğle yemekleri ise oliukça iyidir. Öğle yemeklerinin iyi olmasının nedeni 


Tüm öğrenciler, bu faşist idareden korkmakta ve hiç bir devinim göösterememektedir. Demokratik lise mücadelemizde tüm arkadaşların bize yardımcı olmasını dileriz. 


KAHROLSUN İSTANBUL KIZ LİSESİNİN FAŞİST MÜDÜRÜ... 


KAHROLSUN FAŞİST VE YOZ ÖĞRETMEN- 
LER 


ÖĞRENCİ BİRLİĞİ İÇİN İLERİ... 


KAHROLSUN FAŞİZM! YAŞASIN MÜCADELE-MİZ... 


İST, K, LİSESİNDEN BİR GRUP DEVRİMCİ ÖĞRENCİ 


e si 17 e Lİ 


1886 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde, işçi sınıfının 1 Mayıs'ta 8 saatlik iş günü şiarıyla genel greve başlaması üzerine ABD sömürücü sınıfları işçi sınıfı üzerine saldırmış 1 işçi ölmüş ve 4 
işçi idam edilmiştir. 

İlk 1 mayıs eylemini 1889'da başta Fransız İşçi sınıfı olmak üzere birçok ülkenin işçileri devam ettirmişlerdir. Özellikle Paris işçileri büyük bir gösteri düzenleyerek bütün Paris'i işgal etmişlerdir. 
1891'de ise Fransız burjuvazisi devrimci işçi sınıfınin 1 Mayıs eylemine saldırmıştır ve 10 işçi öldürülmüştür. O günden buyana ise bütün ülkelerin işçileti her 1 mayısta gösteriler yapmakta işçi sınıfının «Birlik, Mücadele, Dayanışma» gücünü burjuvaziye göstermektedir. 

1 mayıs dünya işçi sınıfının, «BİRLİK, DAYA- 
YANIŞMA ve ORTAK EYLEM» günü olduğu kadar MÜCADELE günüdür. Ayrıca 1 mayıs İşçi sınıfının iktidara yönelik mücadelesinin bir parçası olmaidir. 1 Mayısın bayram niteliğini belirleyen olgu mücadele günü olmasıdır. 


«Ama zaman geçtikçe devrimci Marksistler ve reformistler, 1 Mayıs'ı farklı biçimde kutlamaya başladılar. Leninin büyük partisi, Bolçeviklerin partisi, bu günü devrimci mücadedele günü olarak ilân etmiştir. 

Bolşeviklerin, 1 Mayıs kutlamalarına, devrimci ruhu getirmelerine hiç bir şey engel olamaz, ne çarlık polisinin yaptığı işkenceler, ne kapitalistlerin ekonomik baskısı, ne de 
1 Mayıs kutlamasının devrimci karakterine 


(Baştarafı 2. Sayfada) 
ların uygulanmasındaki denetleme ve çalışmaların doğru örgütlenmesinin yapılması gerekir» {Stalin örgüt üzerine s, 9. 17) Öncüyle kitleler arasındaki ilişkinin temel taşı ise karşılıklı güvendir. Bu da öncünün tavırlarına ve politikasının doğruluğuna bağlıdır. Kitleler bir politikanın doğruluğuna ancak kendi tecrübeleriyle inanırlar. Öncünün görevi kitlelere bu konuda yardımcı olmaktır. 


Demokratik kitle örgütlerinin işleyişinde ittifaklar politikasının yeri nedir? 


ittifaklar meselesini araştırırken proletarya partisinin ittifaklar sorunu ile kitle örgütlerinin ittifakalr sorununu birbirinden o ayırdedebilmeliyiz. Bu 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Oligarşi! Bir Mayıs Katliamının hesabı sorulacak 


karşı çıkan Menşeviklerin şiddetli karşı koymaları, 

Reformistlerin ise 1 Mayıs kutlamasına tamamen farklı bir yaklaşımları vardı. Bu günü devrimci karakterinden saptırdılar. Uluslararası proletarya dayanışmasının gösterisi ve proleter güçlerin askeri yoklaması olan bugünü, zararsız bir küçük burjuva bayramı haline getirdiler. Burada da, 1 Mayıs'ın karakteri ve özüne yaklaşım konusunda yıllar önce tamamen iki ayrı sonuca varan uluslararası işçi häreketindeki iki yol, yani Bolşevizm yoluyla reformizm yolu arasındaki derin ilke ayrılığı ortaya çıktı.» 

G. DIMITROV 


1 MAYIS KATLİAMININ 
SORUMLULARI EMPERYALİZM VE 
OLİGARŞİK DİKTADIR 


Tüm dünya işçilerinin birlik-mücadele-dayanışma günü olan 1 mayısı emperyalizm ve yerli hakim ittifak clan OLİGARŞİK DİKTA SABÖTE etmiştir. 

Hakim sınıfların içinde bulunduğu ekonomik kriz, politik iktidarın kendi arasında çelişkiye düşmesi, Ülkeyi yönetemez duruma gelmesi, emekçi halkın sosyal durumunu etkilemekte temel hak ve istemler için verilen mücadeleler bile engellenmektedir, 

1 mayıs katliamının altında yalan nedenleri İse 
Şöyle kısaca sıralamak mümkündür: 

1 — Oligarşi ülkeyi yönetemez duruma düşayırımı yapamadığımız sürece yanılgılara düşeriz. 
Çünkü proletaryanın partisi homojen bir yapı ihtiva ederken, kitle örgütlerinin tabanı hetörojendir. 
Partinin ve kitle örgütlerinin hitap ettiği alanlarda birbirinden farklıdır. Partinin gereği siyasi iktidara yönelik olduğu halde kitle örgütlerinin çalışma programı dardır, Temel olarak siyasi mücadeleye tabi kıldığı ekonomik-demokratik mücadeleyi alır. 
Demokratik kitle örgütleri arasındaki ittifaklar sorunununa genel olarak şu perspektiften bakabiliriz. 

a) Azınlık çoğunluğa tabi olmalıdır. 

b) Birlik kazanılmalıdır. Masa başında birlik olamaz. 

c) Birlik için siyasi görüşlerden tavizler verilemez. 


müştür ve gelişen devrimci potansiyeli kontrol edememenin kudurganlığı içindedir. 

2 — Geri biraktırılmış ülkelerde, HL Bunalım 
döneminin karakteri, olarak, sömürge tipi faşizm uygulanmaktadır. Ve bu gibi ülkelerde oemperyalizmin cinayet şebekelerinin kitle katliamlarına başvurması şaşırtıcı değildir. Endonazya, Tayland, Vieinam örnekleri açıktır. 

3 — 1 mayıs geleneğinin Türkiye işçi sınıfının 
ve halkın bilincine yerleşmesi Oligarşiyi ürkütmektedir. 
leşmesinden ve slogan sürtüşmesinden Oligarşi Yay rarlanarak görevini yapmıştır. ' 

5 — Önümüzdeki dönem icinde Oligarsinin bəlirli bir kanadı, açık faşist bir diktanın hazırlığı içindedir. Ve kendisine kitle tabanı hazırlama çabaları içinde devrimçileri gözden düşürmek amacıyla, kargaşalık çıkartmakta, komplolar düzenlemektedir. 

Oligarşinin katliamına ortam hazırlayanlar ise, emekçi halkın baş düşmanı olan FAŞİZMİ gözardı ederek birbirlerini «Sosyal faşistler «#Maocu bozkurtluklan suçlayan birbirlerini baş çelişki ilân edip hayalı hedefler yaratarak hedef şaşırtan sözde dewtimci, özde ise son aşamada Oligarginin yanında olacak «Oportünisi» «Revizyonisin akımlardır. 

Emperyalizme bağımlı geri bıraktırılmış bir ül ke olan Türkiye'de gelişen devrimci hareketler, hakim sınıflar için tehlikeli olduğu için, Oligarşi geçmişte olduğu gibi bugün de zora başvurmaktadır. Aynı şekilde'de Oligarşi gelecekte'de her devrimçi harekete eskisinden daha tecrübeli ve vahşice darbe vuracak, komplolar düzenleyecek, halkın dewrimci öncülerini katledecektir. Devrimciler işlenen cinayetlerin ve işlenecek olanların nedeninin bilincindedirler. 


DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ 


d) Kısacası birlik pratiktedir. 


DEMOKRATİK KİTLE 
ÖRGÜTLERİNİN NİTELİĞİ 
NE OLMALIDIR 


1) Demokratik kitle örgütü anti-Faşist antl-Emperyalist unsurların biraraya gelmesiyle kurulur. 


2) Alabildiğine geniş bir tabanı kapsar. 


3) Yönelim homojen olmalıdır. 

Kitle örgütlerinin niteliğinin ne olması gerektiğini böylece belirledikten sonra çalışma tarzının nasil olması gerektiği meselesini açıklığa kavuşturmalıyız. 

(Devamı Gelecek Sayıda) 
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6 ve 18 Mayıs 1972'de katledilen,Türkiye halkının kurtuluşu için 
mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, 


İbrahim Kaypakkaya ve Niyazi Yıldızhan yoldaşları anıyoruz 


1971'de Türkiye halkının üzerine çöreklenmiş olan sömürü-zulüm yöntemi, işçileri, köylüleri, tüm emekçi halkı normal şartlarda sömüremediği Için (gelişen halk muhalefetini sömürücü düzeni için tehlikeli gördüğünden) açık FAŞİST-ASKERİ DAR-BESİNİ 12 mart 1971'de gerçekleştirdi. 

#Ülkemizde 12 mart askeri darbesinin olması bir tesadüf değildir. Bu genel olarak emperyalizmin 3, bunalım döneminin, özel olarak ta Amerikan ekonomlisinin 1987'den beri içine girdiği korkunç krizin, yankee işgali altındaki ülkemize yansımasının bir sonucudur. Ülkemizdeki rejimin militarize olması ve de saldırganlığının artması, Amerikan emperyalizminin ekonomisini askerileştirmesini olağanüstü artırıp, İçerde ve dışarda terörünü arlırmasının, küçük Amerika'da yansımasıdır.» 

Baskının, zulmün, sömürünün, siyasi cinayetlerin, komplaların kol gezdiği, insanlık şerefinin, haysiyeünin ayaklar altına alındığı bir ortamda, ülkenin özgürlüğünü ve halkın iktidarını isteyen devrimci öncülerin tek ve biricik yolu AÇIK FAŞİST DİKTA- 
YA karşı direnmek ve SAVAŞMAK idi. Evet, 12 
Martta proleter devrimcilerin biricik ve tek yolu direnmek ve savaşmaktı. Oligarşinin soldaki uzantısı pasifistlerin görevi ise; Oligarsiye teslim bayrağını çekmek ve proleter devrimcilere hep bir ağızdan kara çalmaklı, Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşları, ihtilâlci insiyatiflerini sonuna kadar kullanmışlar ve her türlü sahte devrimcilerin kara çalmalarına karşın bu yolda AZ YAŞA-MIŞLAR 


oluşturan bu ihtilâlci örgütlerden T.H.K.O. Hareketi Küba devriminin yanlış yorumlarnmasının sonücu ortaya çikan militan sol çizgi Fokocu görüş, T.K.P. 
(ML) hareketi ise Çin'deki kızıl siyasi iktidar tezinin aynı şekilde Türkiye somutuna uygulanmasıdır. 
Her Iki görüş de Türkiye somutuna yanlış tahliller getirmesine rağmen, onlar emperyalizme ve oligarşik diktaya karşı şöyle haykırıyorlardı: KAHROL-SUN FAŞIZMI... KAHROLSUN EMPERYALİZM... 
YAŞASIN DEVRİMCİLER!... 

Bugün yine içinde bulunduğumuz durumda sömürücü hâkim sınıf kombinezonu olan oligarşik dikta, içinde bulunduğu ekonomik-siyasi krizden çıkamamakta, sömürüyü normal şartlarda yapamayarak (yönetemez duruma gelerek 1971'de olduğu gibi) bugün daha kurnaz ve tecrübeli olarak askeri-faşist darbesine İdeolojik siyasi askeri zemin hazırlama ve tertipler düzenleme çabalarındadır. Halkın en acil istemlerini bile vermeyen oligarşi, gelişen halk muhalefetine tahammül edemez duruma gelmiştir. 

Bugün devrimcilere düşen görev: 1971 taktik yenilgisinden dereler çıkararak, günümüzün şartları gereği, mücadele ve örgütlenmelerinin doğru tespiti ve tespit doğrultusunda adımlar atılmasıdır. 


KAHROLSUN FAŞİZM, YAŞASIN MÜCADELEmizi... 


Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm Yaşasin Devrimciler 


«Herşey bizim kararlı, inançlı ve tutarlı savaşçılığımıza bağlıdır. Hiç bir zaman yılmamalıyız. 
ve bozgunlar yılgınlık değil, tam tersine devrimci inanç ve öfkemizi bilemelidir. Daha tutarlı ve az hatasız savaşmamızı sağlamalıdır.» MAHİR ÇAYAN 


Se 1971-72'de SİLAHİT DEVRİM CEPHESİNİ m nm 


BİZ ÖZGÜRLÜK İCİN DOĞDUK 
ÖZGÜRLÜK İÇİN YAŞADIK 
ÖZGÜRLÜK UĞRUNA SAVAŞA 


GİRDİK 


ADIMIZ HÜZÜNLÜ ANILMASIN 


«Ben bu uğurda her türlü neticeyi göze alarak, ve 


ışacağım» (İBRAHİM KAYPAKKAYA 


a 
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Devrimcinin görevi devrim yapmaktır. Bu anlamda kendisine devrimciyim diyenlerin görevi, devrime karşı sorumluluğunu unutmadan, hayatın her alanında görevini ciddiyetle ve büyük coşkuyla yapmaktır. Devrimci görev yapılmaya çalışılırken, devrimcilerin birbirleriyle olan ilişkileri ve kitleyle olan ilişkileri büyük bir öneme sahiptir. Çünkü devrimci alelade birlik olmayıp, belirl} bir amaca yöelik aynı düşüncedeki kişilerin birliğidir. Bu birlik içerisinde devrimcilerin birbirlerine karşı tavırları olumlu-yapıcı olmalı, yapılan bir hatayı olumlu yön- 


gr OİL a 
Yanim 


Liberalizm üzerine 


MAO ZEDUNG (7 Eylül 1937) 


Biz aktif ideolojik mücadeleden yanayız; çünkü bu mücadele, Parti ve devrimci Örgütler içinde savaşımızın yararına olan birliği sağlayan silahtır. Her Komünist ve her devrimci bu silaha sarılmalıdır. 


Buna karşılık liberalizm, ideolojik mücadeleyi reddeder ve İlkesiz barıştan yanadır; bu yüzden yozlaşmış ve bayağı bir tavra yol açar, Parti ve devrimci örgütler içindeki bazı birimlerde ve bireylerde siyasi soysuzlaşmayı doğurur. 


Liberalizm, gösterir. 


kendisini çeşitli biçimlerde 


Bir kimse açıkça hata işlediğinde, barış ve dosiluk uğruna İşi oluruna birakmak; eski bir tanıdık, bir hemşeri, okul arkada- 
$ı, yakın bir dost, sevilen biri, eski bir meslektaş ya da alt kademeden eski bir arkadaştır diye ilkelere bağlı tartışmadan kaçınmak. Ya da arayı bozmamak için meseleye derinliğine girmeyip şöyle bir dokunup geçmek. Bunun sonucunda hem örgüt hem de o kişi zarar görür. Bu, liberalizmin birinci biçimidir. 


Düşüncelerini örgüte aktif olarak iletmek yerine, özel çevrelerde sorumsuz eleştirilere girişmek. Kişilerin yüzlerine karşı 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de düzeltmeye çalışmak ve bundan önce de kendi tavırlarımızı kontrol etmek, hatalarımızı düzeltme yönünde çalışmak, devrimci görevdir. Bunun aksine tavra düşmek, kendi hatalarımızı düzeltmeden, diğer arkadaşlara eleştiri yöneltmek geçersizdir. 
Aynı şekilde içinde bulunduğumuz ortamdaki yanlışlarla da mücadele etmemek, yapılan halaları görmezlikten gelmek, içinde bulunulan ortamı ilerisimez, geriletir. 


Eleştiri-özeleştiri mekanizması. demokratik kitle örgütünün gelişmesinde en önemli faktördür. Yapilan hatalar pratik yanlışlıkların düzeltilmesi, ancak hataların bir daha yapılmaması için doğruyu bulmak, eleştiri-özeleştiri yapmakla olur. Yapılan eleşüriler, küçük düşürücü ve bilimsellikten uzak olmamalıdır. Yanlışın özü üzerinde durulmalı, konuya çözüm getirmeyecek bir takım yüzeysel meseleler üzerinde vakit geçirilmemelidir. Bu gibi eleştiriler, konuyu dağrtacağı gibi, konuya çözüm getirmeyecektir, 


Devrimci mücadele ve ilişkilerde, somut durumları gözardı edip, mücadeleyi salt vurdu Kırdı cılığa indirgemeye teorik eksiklik te eklenecek olursa, orlaya keskinlik, maceracılık gibi kavramlar çi- kar. Bunun için düzenli bir şekilde teorik çalışma yapmak, somut durumları doğru tespit edip, tavır alabilmek gereklidir. Ayrıca, demokratik Kitle örgütlerinde görev sorumluluğundan kaçma, verilen işi önemsememe gibi tavırlar hatalı eğilimlerdir. Karar verememe, yönlendirici, yaratıcı olamama içinde bulunduğumuz durumu geriletir. Tartışmalarda ve genel tavırlarda bilgiçlik taslamak, gevezelik etmek, yanlış bir konuda ikna olmamak, yine yanlış olduğu gibi, tartışmalarda tavırsız kalmak, çekingen olmak, kararsızlık, ideololik yetersizliğin sonuçlandir. 


hiç bir şey söylemeyip arkalarından çekiştirmek ya da toplantıda bir şey söylemeyip sonradan dedikodu yapmak. Kolleklif hayatın ilkelerine kulak asmayıp kendi bildiğini okumak. Bu, liberalizmin ikinci biçimidir. 


Kendini şahsen ilgilendirmeyen işlere kayıtsız kalmak; yanlış olanı pek iyi bildiği halde, mümkün olduğu kadar az şey söylemek, açıkgöz davranıp kaçak güreşmek; sadece, suçlanmamaya bakmak. 
Bu, liberalizmin üçüncü biçimidir. 


— Emirlere uymayıp kendi görüşlerini herşeyin üstünde tutmak. Örgütten özel bir ilgi beklemek, buna karşılık örgüt disiplinini tanımamak, Bu, liberalizmin dördüncü biçimidir. 

— Birlik, ilerleme ya da çalışmanın gerektiği gibi yapılması içi hatali görüşlere karşı tarışmak ve mücadeleye girişmek yerine, kişisel saldırılarda bulunmak, hir çıkarmak, kişisel kin gütmek ya da öç almaya bakmak. Bu, liberalizmin beşinci biçimidir. 


Karşı çıkmaksızın yanlış görüşleri dinlemek ve haia karşı-devrimei düşünceleri duyup da haber vermemek, bunları sanki hiçbir şey olmamış gibi sükunetle karşılamak. Bu, liberalizmin altıncı biçimidir. 


Demokratik kitte örgütünün işleyişinde önemli bir nokta da arkadaşların birbirlerini denetlemeleri, birbirlerine hesap verilmesidir. Ancak 'hesap verme’ alışkanlık haline getirilip, gereksiz her yerde uygutanmaya çalışılırsa, bu, yıkıcı olur. 


Dünya üzerinde burjuva toplumları var olduğu sürece bunun yansıması olarak, burjuva ideolojisi var olacaktır. Özellikle bizim gibi geri bıraktırılmış ülkelerde küçük burjuva ideolojisi, gençlik üzerinde alabildiğine etkindir. Bu, faşizmin demoygojilerinin gençlik içindeki etkinliğinin subjektif temelini teşkil etmektedir. Gençliği faşizmin ideolojisinden tecrit etme, devrimci görev olduğu kadar, kendi iş ve kişisel eğitimimiz de devrimci görevidir. Özellikle Hişkilerimiz ve tayırlarımız teorik görüşlerimizle çelişmemeli, uyum halinde olmalıdır. Teorimiz, yolumuza Işik tulmalı ve teoriyi pratikte somutlaştırmak görevimiz olmalıdır. Öncelikle politik eğitim, teorik araştırma eksikliği pratikteki yanlışların kaynağı ok makla birlikte, teorinin sadece lâfta kalmaması da önemlidir. Ayrıca devrimciler arasındaki İlişkilerde ağır başlılık, ciddiyet çok önemlidir. Kitleler içinde ciddiyetsizlik, kitlelere kendimizi ve siyasetimizi kabul ettirememeyi getirir. 


Sonuç olarak, Keskin tavırlar, siyasi sorumsuzluk, karar verememek, yönlendirici olamamak, disiplinsizlik, gevezelik yanlış tavırlar olduğu gibi, eleştiri-özeleşliri mekanizmasının sağlıksız işlemesi, teorik çalışmaların ihmal edilmesi, devrimci tavırlarla ve ilişkilerle bağdaşmayan olgulardır. Ayrıca devrimci tavır, «ahbap çavuş» İlişkilerini reddettiği gibi, devrimin çıkarlarını özel yaşamın üzerinde tutar. 


«Devrimci tavır, devrimci inancın yarısımasıdır. 
Bir kimse devrimci olduğunu söylüyor, fakat bir devrimci gibi davranmıyorsa, soytarıdan başka bir- şey değildir o.» CHE 


om = 


ik ikinci — 


— Kitleler arasında olup da propaganda ve ajitasyon yapmamak ya da kitle toplantilarında konuşmamak, kitleler içinde araştırma ve İnceleme yapmamak; tersine, kitleler karşısında kayıtsız kalmak, kitlelerin 

dertleri ile hiç ilgilenmemek, bir Komünist olduğunu unutarak Komünist olmayan sıradan biri gibi davranmak. Bu, liberaiizmin yedinci biçimidir. 


Birinin kitlelerin çıkarlarına zarar verdiği ni görüp de tepki duymamak, onu vazgeçirmemek, engellememek ya da ikna etmemek ve bunu sürdürmesine göz yummak, Bu, liberalizmin sekizinci biçimidir. 


Belli bir plan ya da yön olmadan, gönülsüz, baştan savma çalışmak gün doldurmaya bakmak, «gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım» tavrı takınmak. Bu liberalizmin dokuzuncu biçimidir. 


Kendisini devrime büyük hizmetlerde bulanmuş saymak, kıdemli olmakla böbürlenmek, büyük görevler için yetersiz ok duğu halde küçük görevlere dudak bükmek. Çalışmada savruk, öğrenmede gevşek olmak. Bu, liberalizmin onuncu biçk dir. 


—- Hatalann farkında olmak, ama onları düzelime yolunda hiç bir çaba göstermemek, kendisine karşı liberal bir tavır takınmak, bu, liberalizmin onbirinci biçimidir. 


ise eke ip OLM İM e Lİ 


Eğitim Dizisi 


(Geçen Sayıdan Devam) 


MARKSİST DİYALEKTİK YÖNTEMİN 
TEMEL NİTELİKLERİ 


YÖNTEM NEDİR? Bir amaca varılan yoldur. 

METAFİZİK YÖNTEM: Hareketin ve değişmenin gerçeğini bilmeyen, ya da biimemezlikteri gelen bir yöntemi anlıyoruz. Örneğin, bir sarı ayakkabı aldığımızı düşünelim, Belli bir süre sonra birçok tamirden, taban ve topuk pençesinden, yamalandıktan sonra hâlâ sarı ayakkabılarımızı giyeceğiz deriz, Biz bunu söylerken artık bunların aynı olmadığının farkına varmayız. Ama biz, ayakkabımızın ansızın değişmesini önemsemiyoruz, onları hiç değişmemiş olarak, aynısı olarak kabul ediyoruz. Ayakkabılarımızın aynı ayakkabılar olmadıklarını görmemek, metafizik bir tutumdur. 

Diyalektik yöntem: Diyalektik şeyleri, kavramları, birbirleriyle olan zincirleme bağları, karşılıklı ilişkileri, birbirleri üzerindeki karşılıklı etkileri içinde dikkate alır ve bunlardan ileri gelen değişiklikleri, bunların doğuşunu, gelişmelerini ve son bulmalarını incelemeye çalışır. 

Diyalektik, metafiziğe karşıdır. Diyalektik, herşeyin hareket halinde değişme halinde, bütün halinde olduğunu açıklar. Oysa, metafizik ise hiç bir şeyin bilinmez olduğunu iddia eder. 

DİYALEKTİĞİN BİRİNCİ YASASI: Her şey birbirine bağlıdır. 

A) DİYALEKTİK - Metafiziğin tersine, doğaya, rastgele toplanmış, birbirleriyle ilişkisiz, birbirinden bağımsız, ayrı ayrı şeyler, ayrı olaylar gözüyle deği, maddelerin ve olayların birbirleriyle organik olarak ilişkili bulunduğu, birbirine dayandığı ve Birbirleriyle belirlendiği tam ve bağımlı bir bütün 


Bu yüzden diyalektik yönteme göre, madem ki doğanın herhangi kesimindeki bir olay, çevresindeki koşullarla ilişkisiz, onlardan ayrı olarak düşü- 
“ nüldüğünde bizce anlamsız olacaktır, öyleyse doğadaki hiç bir olay tek başına, çevresindeki olaylardan ayrı olarak kavranamaz. Bunun tersine olarak da çevresindeki olaylarla ayrılmaz olarak bağlar içinde ve çevresindeki olaylarla koşullandırılmış olarak düşünülen her olayı kavramak ve açıklamak mümkündür, 

ÖRNEK: Spor spordur, siyaset siyasettir. Ben hiç bir zaman siyaset yapmam diyen sporcunun durumunu ele atırsak, sporla siyasetin ayrı ayrı eylemler olduğu doğrudur. Ama onlar arasında hiç bir ilişkinin olmadığı yanlıştır. Eğer sporcunun satın alma gücü azalırsa ve eğer işsiz kalırsa, spor gereçlerini ve giysilerini nasıl alabilecektir? Eğer savaş, spor İçin ayrılan bütçeleri, ödenekleri kemirip yutarsa, statlar ve yüzde havuzu nasi yapilacaktır? Görülüyor ki spor, diyalektikçinin bulduğu bazı koşullara bâğlıdır. Metafizikçi, bu ilişkiyi bilmez. 
Ödeneksiz spor olmaz ama, bir barış siyaseti olmadan da ödenek olmaz. Demek ki spor. siyasetten ayrılmıyor. 

DOĞADAN ÖRNEK: Bitki, havadan oksijen alır, ama o da, havaya karbonik gaz ve su buharı verir. Bu. sadece bitki ile ortam arasındaki karşılıklı etkinin en basit örneğidir. Güneş ışığının sağladığı enerjiden faydalanarak, bitki topraktan çekip aldığı kimyasal öğelerin yardımıyla kendi öz gelişmesine olanak hazırlayan bir organik maddeler bileşimi meydana getirir. O gelişmekte iken aynı zamanda toprağı ve bunun sonucu olarak da, kendi türünün sonraki gelişmesindeki koşulları dönüştürür, Kısecası #bitki ancak kendini çevreleyen ortam ile birlikte vardır. Bu etki karşılıklı canlı varlıkların bütün bilimsel teorilerinin hareket noktasıdır. Çünkü karşılıklı etki, onların varlığının evrensel koşuludur. 

SONUÇ: Bizler neden buradayız? Besbelli ki yıllardır kilit vurulan o kafalarımızdaki bilgisizlikleri 


YOLUMUZ 


atarak evrensel doğa ve toplum yasalarını inceleyip tariheel zorunlulukları açığa çıkarmak için buradayız. Kısacası MARKSİZMİ öğrenmek için buradayız. Ama biz MARKSİZMİ öğrenme fikrine nereden vardık? Besbelli ki MARKSİZM varolduğu için. Peki, o halde MARKSİZM nereden geliyor? MARKSİZM proletaryanın (işçi sınıfınm) varlığından ileri geliyor. Ya proleterya nereden geliyor? Biliyoruz ki proletarya bir ekonomik sistemden, kapitalizmden geliyor. Peki, kapitalizm nereden geliyor? Kapitalizm toplumların sınıflara bölünüşü ve gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Ne doğa, ne de toplum, anlaşılmaz kaös değildir. Gerçeğin bütün görünümleri zorunlu ve karşılık bağlarla birbirine bağlıdır. 

DİYALEKTİĞİN İKİNCİ YASASI: Herşey durum değiştirir. 

B) Diyalektik, metafiziğin tersine, doğanın, durgunluk ve hareketsizlik, durağanlık ve değişmezlik halinde olmadığını, hep birşeylerin doğduğunu ve geliştiğini, bazı şeylerin de parçalanıp öldüğü, sürekli bir hareket ve değişme, sürekli bir yenilenme ve gelişme halinde olduğunu kabul eder, 

Bu yüzden diyalektik yönteme göre, olaylar. 
yalnızca karşılıklı bağıntıları ve dayanışmaları açr sından değil, bu olayların hareketleri, değişmeleri, gelişmeleri, varoluşları ve varoluştan yokoluşa geçişleri açısından da düşünülmelidir. i 

Diyalektik yönteme göre, asıl önemli olan, O anda kalıcı gibi görünen, ama daha o andan başlayarak ölmeye yüz tutmuş olan şey değil, o anda kalıcı görünmese bile doğan ve gelişmekte olan şeydir. Çünkü diyalektik yönteme göre, ancak yeni doğan ve gelişmekte olan şeylerin yenilmez olduğununu kabul eder. 

ENGELS şöyie diyor: 

Tüm doğa, en küçüğünden en büyüğüne dek, küçük bir kum tanesinden güneşe, canlı en İlkel hücreden insana dek, sürekli bir varoluş ve yokoluş, sürekli bir akt z bir hareket ve değişme için- 


Toplumlar daima değişmektedir ve bu değişiklikler, şüphesiz toplumu oluşturan insanları da içermektedir. İlkel toplumla, kapitalist toplumu oluşturan insanların kafa yapılarının ne kadar değiştiğini buna paralel olarak yaşamları arasındaki değişikliği açıkça görebiliriz. 

Doğa bilimlerinden gitgide iyive kovulan metafizik, artık toplum bilimlerine sığınır. Dinin paravanası arkasına gizlenir. Yıllardır din, egemen güçlerin ve olguları değişmez kılan metafiziğin bir barnağı olmuştur. Onun sayesinde insanlar kaderciliğe, bilinmezliğe düşmüşlerdir. Ama biz devrimciler, felsefemiz ve bilimler yardımıyla bunun böyle devam etmeyeceğinin, edemeyeceğinin bilincindeyiz ve bunun için mücadele veriyoruz. 

ÖRNEK DOĞADA: Hızla giden araba, ağaca çarpiyor ve ateş alıyor. Madde kaybı var mıdır? Hayır! 
Alevler içerisindeki otomobilde, hızla giden otomobil kadar gerçektir. Ama bu maddenin yeni bir görünümü, yeni bir niteliğidir. Madde yok olmuyor ama biçim değiştiriyor, bu enerjinin dönüşümüdür. Yani benzin ates almadan önce patlarlı motorda kinetik enerji haline dönüşen Kimyasal enerjiydi, şimdi artik bütünüyle kinetik enerji haline dönmüştür. İlk hayvanlarda temeldeki yeni farklılaşma ile hayvanların "sayısız sınıfları ve takımları, sinir sistemleri gelişerek en sonunda doğanın kendi bilincine erdiği insan gelişti. O halde tüm doğa, yani maddi evren harekettir. Hareket, maddenin varoluş biçimidir, hiç bir zaman hiç bir yerde hareketsiz madde ne olmuştur. ne de olabilir. 

DİYALEKTİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI: Nicel-Nitel değişiklik. 

Diyalektik metafiziğin tersine gelişme sürecini, nicelik değişmelerin nitelik değişmelerine yol açmadığı basit bir büyüme gözüyle görmez, gelişmeyi önemsiz ve belirsiz nicelik değişmelerinden, açık ve temel nitelik değişmelerine geçilen ve bu nitelik değişmelerinin, yavaş yavaş değil de bir sıçrayış biçiminde, bir durumdan ötekine kesin ve hızlı olarak gerçekleştiği bir süreç olarak kabul eder. Buna göre nitelik değişmeleri, rastgele değil, görünmeyen ve yavaş oluşan nicelik değişmelerinin doğal sonuçları olarak ortaya çıkarlar. 

Bu bakımdan diyalektik yönteme göre, gelişme süreci, daireler çemberi etrafında dönen bir haroket, ya da geçmişteki olayların basit birer yinelenmesi anlaşılmamalı, sürekli bir hareket, eski bir nitelik durumundan yeni bir nitelik durumuna geçen, basitten karmaşığa, alçaktan yükseğe doğru bir ge lişme olarak bilinmelidir. 

Engels diyor ki: 

Doğa, diyalektiğin denek taşıdır, denebilir K modern doğa bilimleri, bu doğrulama için son derece zengin ve gün geçtikçe çoğalan materyallar sağla- r mış ve böylece, doğa sürecinin, son çözümler i de, metafizik değil, diyalektik olduğunu sonsuz bir tekdüzelikle sürekli olarak daireler çemberi üze“ rinde dönmeyip gerçek bir tarih çizgisinden geçti— ğini tanıtlamıştır. Bu konuda hemen bitki ve hayvanlardan Insana dek, bu günün organik dünyasının türünü bir gelişme sürecinin ürünü olduğunu, ortaya koyarak, doğanın metafizik kavranışına kesin bir vuruş indiren Darwin'dir. 

ÖRNEK: Bir miktar su alalım ve bu suyu iit maya başlayalım. Suyun her kaynayışında su yine sudur, yani bir derece olunca, iki derece olunca, on derece olunca, yetmiş derece olunca, doksandokuz derece olunca su yine sudur. Yalnız suyun her derece artışında niceliği değişmiş yani her dërece artışla yine su olduğu halde bir önceki sudan farklı su olmuştur. Yani biraz daha ısınmıştır. Suyun isis} hepimizin de bildiği gibi yüz dereceye geldiğinde artık su değildir, buhar olmuştur. 

ÖRNEK: 2: 1 litre su alalım, Bu hacimi iki eşit parçaya bölelim. Bu durum, cismin yapısını hiç bir şekilde değiştirmez, yarım litre su yine sudur. Bi yüksük dolusu su, bir toplu iğne başı kadar su yine sudur. Burada suyun derece derece bölünmesi 


nicel değişikliği ifade eder. Ama öyle bir an gelir 


yu oksijen ve hidrojen atomlarına ayırırız. Artik bü“ na su diyemeyiz. Çünkü, suyun niteliği değişerek sudan farklı olan yanıcı oksijen ile yangın söndürücü olan su birbirinden farklıdır. işte suyun atomlarına ayrılması nitel değişikliği ifade eder. 

ÖRNEK 3: Toplumda ise bir insan ele alalım. 
Bu insan yaşamı boyunca birtakım devreler geçirir. 
Bir yaşında, on yaşında, elli yaşında, nihayet ölümüne kadar insan hep insandır. Fakat öyle bir an gelir artık insanin: yaşamı sona erer, yani ölür. Aruk insan niteliğini yitirmiş ölü bir maddedir. Insann derece derece yaşlanması, nicel değişikliği, ölmesi ise nitel değişikliği ifade eder. 

DİYALEKTİĞİN DÖRDÜNCÜ YASASI: Karşıtlerın mücadelesi, 

Diyalektik, metafiziğin tersine, doğadaki her ş0- yin, her olayın yapısında iç çelişkilerin varlığını kabul eder. Çünkü hepsinin olumlu ve olumsuz yanfarı, bir geçmişi, bir geleceği, ölen bir yanı ve gelişen bir yanı vardır. İşte bu karşıtlar arasındaki müadele, yenisiyle eskisi arasında, ölenie doğan arasındaki, yitip gidenle gelişen arasındaki mücadele gelişme süreci biçiminde beliren iç kapsamını oluşturur, Diyalektik yönteme göre alçaktan yükseğe doğru giden gelişme süreci, olayların uyumlu bir evrimi biçiminde olmayıp maddelerin ve olayların özünde var olan çelişmelerin ortaya çıkmasına ve çelişmelerin temelindeki karşıt yönelişlerle işleyen mücadeleye dayanır. 

Bu konuda LENİN şöyle diyor: 

Gelişme karşıtların mücadelesidir Ve en uygun anlamıyla diyalektik, şeylerin asıl özündeki çelişmenin incelenmesidir. 

ÇELİŞKİNİN NİTELİKLERİ 

a) Çelişki içtedir. 

Önceden belirttiğimiz gibi her gerçek harekettir. Hiçbir hareket yokturki bir çelişkinin, bir karşıtların mücadelesinin ürünü olmasın. Biraz düşünme gösterirki, dünyada hiç çelişki olmasaydı dünya değişmeyecekti. Eğer bir tahıl tanesi sade- 
(Devamı Gelecek Sayıda) 
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BİZİM DE DAĞLARIMIZ VARDIR CHE 
GUEVARA 
BAKMA ŞİMDİ DURGUNDA BİR ŞAHAN GİBİ DURUYORSA 

“YORGUNDUR, SAVAŞLAR GÖRMÜŞTÜR, 

# ÇETELER BARINDIRMIŞTIR 

ANI SATILMIŞ DEĞİLLERDİR HİÇ TÜFEK PATLAMIYORSA 
— ALAÇAMIN MOR MEŞENİN ALTINA SİLAH 


- ÇATIR. YATMAYA 
BİZİM DE DAĞLARIMIZ VARDIR 


-BİZİMDE DE HALKIMIZ VARDIR 
CHE GUEVARA 
UNUTULMUŞ UZAK TARLALAR YALAZINDA 
SAZIYLA TÜRKÜLERİYLE KARDEŞHĞE 
VURGUN 
BÜTÜN ULUSLARIN HALKLARI GİBİ 
VE YALNIZ BÜYÜK FIRTINALARLA 
KIMILDAYAN 
BİZİMDE DE HALKIMIZ VARDIR 
CHE GUEVARA 


BİZİM DE OZANLARIMIZ VARDIR 
CHE GUEVARA 
SAĞ ÇIKMIŞ GÜNEŞŞİZ TAŞ ODALARDAN YÜREĞİYLE BARIŞA SEVGİYE YÖNELMİŞ 
ÇELİK ÖFKE BİR YANI, BİR YANI 
UYSAL MAVİ 
EĞİLMEDEN DİMDİK GEÇMİŞ DEMİR 
KAPILARDAN 
BİZİM DE DEVRİMCİ İNSANLARIMIZ VARDIR 
CHE GUEVARA 


ÇÜNKİ VİETNAM HEPİMİZİN VİETNAMI 

KONGO HEPİMİZİN KONGOSU 

BİR KERE ÖZSU YÜRÜMÜŞTÜR DALLARA 

PATLAYACAKTIR AĞIR SANCILARLA 
KARANLIKLAR 

VARMAK İÇİN O GÜZEL YARINLARA 


İZİMDE DAĞLARIMIZ YAR 
IR CHE GUEVARA 


CHE GUEVARA 


V. I. LENİN 


(1. sayıdan devam) 


Burada, eski okullara yöneltilen ve çoğukez de, mutlak biçimde yalnış yorumlara yolaçan, suçlamaları, sistemleri ele almak istiyorum. Eski okuluan, kitabi bilgiler, ezbercilik okulu oiduğu söyleniyor. Bu doğrudur, fakat, eski okulun kötü yönleriyle, bizim için faydalı olabilecek yönlerini ayırdetmeyi, ondan Komünizm için gerekli olanı almayı bilmek gerekir. 


Eski okul kitabi bilgiler okuluydu, gençleri yararsız, gereksiz, cansız, beyinlere yükolan, genç kuşağı aynı kalıptan çıkmış bürokratlara dönüştüren bir yığın bilgiyi özümlemeye zorluyordu. Fakat bundan, insanlığın bilgi olarak biriktirdiği zenginlikleri özümlemeden de Komünist olunabilir sonucunu çıkarıyorsanız, büyük bir yanılgıya düşüyorsunuz demektir. | Komünizmi ürün olarak vermiş oan bu bilgi hazinesini özümlemeden. Komünist sloganları, Komünist bilimin vardığı sonuçları özümlemenin yeteceğine inanmak o yalnışlır. Marksizm, komünizmin insanlığın bilgi hazinesinden nasıl doğduğunu gösteren bir örnektir. 


Başiıca yaratıcısı Marks olan komünist teorinin, komünist bilimin, Marksizmin bu dokirinin artık, bir deha bile olsa, 19. Yüzyılında bir Sosyalistin ese- 


ti olmaktan çıktığını, Kapitalizme karşı mücadelesinde ondan esinlenen, milyonlarca, oOnmilyonlarva proleterin eseri halini aldığını okunuş ve öğrenmişsinizdir. Eğer, Marks'ın dektirinin, en devrimci sınıftan milyonlarca, onmilyonlarca İnsanın gönlünü nasi kazandığını sorarsanız, ancak bir tek oSvap alabilirsiniz. Bu böyle olmuştur, çünkü Marx kapitalist düzende insanlığın kazandığı bilgilerin sağlam temeline dayanıyordu; insan toplumunun gelişim yasalarım inceledikten sonra, kapitalizmin gelişimini kaçınılmaz özelliğini, bu gelişmenin komünizme gölürebileceğini anladı ve bunu yalnızca —burası önemli-— kapitalist toplumun en kesin, en ayrıntılı, en defin bir incelemesini yaptıktan, eski bilimin ürünü olan herşeyi bütünüyle özümledikten sonra kamılladı. İnsan toplumunun yarattığı herşeyi, 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Marks eleştirici bir gözle, hiçbirşeyi karanlıkta birakmaksızın tekrar düşündü. İnsan düşüncesinin yaratığı herşeyi tekrar düşündü, eleştirinin süzgeçinden geçirdi ve İşçi hareketine uyguladı. Sonunda, burjuva çevresinin dar sınırları içinde kapalı kılan yada burjuva önyargıları yüzünden eli kolu bağlanan İnsanların çıkaramayacağı sonuçları gün iğna kavuşturdu, 


Örneğin, proletarya kültüründen Ssözettiğimiz zaman, bunu gözönünde bulundurmamız gereklidir. 
Eğer proletarya kültürünü yaratanın, insanlığın gelişimi sırasında oluşturulan küllürün tam olarak biinmesi ve dönüştürülmesi olduğunu iyice anlayamamişsak, bu sorunu çözemeyiz, Proletarya kültürü, rasgele bir yerden, birdenbire ortaya çıkmaz, bu konuda uzman olduklarını söyleyen insanların icadı da değildir. Saçma bunlar. Proletarya kültürü insanlığın, kapitalist toplumun, toprak sahipleri ve bürokratlar toplumunun boyunduruğu altında biriktirmiş olduğu bilgilerin tümünün akla uygun gelişimi olmalıdır. Bütün bu yollar ve patikalar, tıpkı Marks'ın yeniden gözden geçirdiği Ekonomi Politğin insan toplumunun nereye varacağını, sınıf savaşlarına, prolelarya devriminin hareket roktasına geçişi gösterdiği gibi, proletarya kültürüne götürmüş va götürecektir. 


Sık sık olduğu gibi, gençlik temsilcilerinin ya da yeni eğilimin bazı savunucularının eski okullara saldırdığını, kafaları bilgiyle doldurmaktan başka bir işə yaramadıklarından sözettiklerini duyduğumuz zaman, onlara eski okullarda bizim için iyi olan ne 


nıyla doldurmaktan başka bir işe yaramayan eğitim yöntemini alacak değiliz. Fakat, hiç bir zaman, yal nızca varılan komünist sonuçlarla, sadece komünist sloganları öğrenmekle de yetinmemeliyiz. Komünizm bu yoldan kurulamaz. Ancak, belleğini, insanlığın yarattığı bütün hazinelerle zenginleştirdiklen sonra insan komünist olabilir. 


Durmak bilmeden ezberlemeye hiç gerek yok. 
Fakat, her öğrencinin belleğini temel gerçeklerin bilgisiyle geliştirmeli ve mükemmelleştirmeliyiz. Çünkü, kazanılan bilgiler bilince işlenmemişse, komünizm kof bir lef, yalnızca bir etiket olarak kalır, komünisize zavallı bir lafazan olmaktan öteye geçemez, (a.b.ç.) Bilgiyi sadece özümlemekle kalmamalı, eleştirici biçimde özümlemelisiniz. Aklınız: yararsız bilgi yığınlarıyla karıştırınamalı, günümüzün kültürlü insanına son derece gerekli olan gerçeklerin bilgisiyle zenginleştirmelisiniz. Eğer bir komünist, çok ciddi ve çok zor bir çalışma yapmadan, eleştirici bir gözle ele almak zorunda olduğu gerçekleri ap- açık görmek için çaba harcamadan, sadece birtakım kalıpları öğrenmekle komünizmiyle böbürləenmeye niyetleniyorsa, acınacak bir kişidir O. Gerçeklerin yüzeyinde kalmak çok zararlıdır. Eğer az bildi ğimin farkındaysam, daha çok bilmek için elimden geleni yaparım, fakat bir kimse komünist olduğunu ve esaslı birşeyler bilmeye hiç ihtiyacı olmadığını söylüyorsa, onda gerçek bir komünistten alde edeceğimiz hiç bir şey bekleyemeyiz. 


Eski okullar, kapitalisilere gerekli hizmetkârları yaratiyor, kapitalistlerin arzusuna göre konuşup yâzan bilim adamları yetiştiriyorlardı. O halde bu okul tan kaldırmalıyız, Fakat, her ne kadar bunu yapmak zorunda isek de, bu okulları ortadan kaldırmak zorunda isek de, insanlar için gerekli olan bilgi birikimini al simidi mıyız? Kapitalizm için gerekli olan- a, komünizm için gerekli olam ayırd etmemeli miyiz? 


(Devamı Gelecek Sayıda) 
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